
Zondag 4 januari 2026 ‘Epifanie’  
Voorganger : René Herben 
Organist : Leo Kajim 
Lector  : Janneke de Ruiter 

 

Orgelspel (voorafgaand aan de dienst) 

Opening / Verwelkoming  

Zingen: LB 426 ‘God zal je hoeden’ (2x, korte gedachte en dan nog twee keer)  

Intochtspsalm: 72 (in ook voor kinderen begrijpelijke taal) 

God, help de koning om goede keuzes te maken. 

Leer hem wat eerlijk en rechtvaardig is. 

Laat hem goed zorgen voor alle mensen, 

vooral voor de armen en voor wie het moeilijk heeft. 

Laat er vrede zijn in het land, 

en laat iedereen eerlijk behandeld worden. 

De koning moet de zwakken helpen 

en mensen redden die gepest of onderdrukt worden. 

Laat hij lang leven, 

zo lang als de zon en de maan er zijn. 

Laat hij zijn als regen voor droge grond: 

iemand die nieuw leven en hoop brengt. 

Waar hij regeert, 

moet vrede zijn en mogen goede mensen groeien en blij zijn. 

Zijn rijk mag groot zijn, van overal tot overal, 

en mensen van ver weg zullen hem respecteren. 

Andere koningen zullen hem geschenken brengen 

en erkennen dat hij een goede koning is. 

Maar het allerbelangrijkste is dit: 

hij helpt arme mensen die om hulp roepen, 

en hij zorgt voor wie niemand heeft. 

Hij vindt het leven van ieder mens waardevol 

en beschermt mensen tegen geweld en onrecht. 

Mensen zullen voor hem bidden 

en hem elke dag goede dingen toewensen. 

Er zal genoeg eten zijn voor iedereen, 

en het land zal vol leven zijn, 

zoals planten die fris uit de grond groeien. 

Zijn naam zal lang herinnerd worden, 

en mensen zullen zeggen: 

“Dankzij hem zijn wij gezegend.” 

Maar boven alles prijzen wij God. 

God alleen doet wonderen. 

Zijn grootheid vult de hele aarde. Amen. 

 

Openingslied: LB 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’ (1, 2, 3 en 4)  



Meditatieve stilte 

Bemoediging 
 
Kyriegebed 

Zingen: LB 513 ‘God heeft het eerste woord’ (1, 2, 3 en 4)  

Uitnodiging tot de kindernevendienst en dialoog met de kinderen: Zij mogen nu naar voren komen. 

De kaars in de lantaarn wordt aangestoken.  

Zingen: LB 520 ‘De wijzen de wijzen die gingen samen reizen’ (alle zeven coupletten) 

Gebed van de zondag 

Eerste schriftlezing: Jesaja 60:1-6 (NBV21) 

Tussenzang: LB 489: ‘Komt ons in diepe nacht ter ore’ (1, 2 en 3)  

Evangelie: Mattheüs 3:1-12  

Lied na het evangelie: LB 496: ‘Een ster ging op uit Israël' (1, 2 en 3)  

Prediking 

Muzikaal intermezzo: (eigen keus van organist)  

Lied na de preek: LB 978 ‘Aan u behoort, o Heer der heren’ (1 en 4) 

Voorbeden 

Het Gebed des Heren 

Muzikaal intermezzo (ondertussen komen de kinderen terug) 

Afkondigingen van de kerkenraad door de diaken van dienst 

Slotlied LB 1014: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (1,2 en 3)  

Zending en zegen 

De gemeente beantwoordt de zegen met een driemaal gezongen ‘Amen’ 

Slotlied LB 1014: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ (4 en 5)  


